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R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux 
St. Petrus Bergeijk ’t Hof 
St. Petrus Bergeijk ’t Loo 
St. Gerardus Bergeijk de Weebosch 
St. Martinus Luyksgestel 
St. Servatius Westerhoven 
St. Willibrordus Riethoven 
 
Secretariaat Parochiecentrum 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur 
Pastorie Bergeijk Hof 16, 5571 CC Bergeijk  0497-571828  
Pastoor L. Buyens          06-30101231 
Kapelaan Piëtro   Nwin  06-16686869 
parochie-bergeijk@hetnet.nl  www.parochiebernardus.nl 
Diaconaal Noodfonds telefonisch te bereiken via het secretariaat. 
 
Parochieblad is ook digitaal te lezen op de site van de parochie. 
 
Mistijden 
Weekendvieringen   Vieringen door de week 
Za    17.30 uur Riethoven 
za    19.00 uur  Westerhoven  ma   18.30 uur  Hofkerk  
za    19.00 uur   ‘t Loo   di       8.30 uur   Hofkerk 
zo      9.30 uur   Weebosch   
zo      9.30 uur   Luyksgestel  do    18.30 uur  Hofkerk 
Zo    11.00 uur ‘t Hof   vr     10.00 uur  Kapel Lucia 
 
Bankgegevens 
H. Bernardus van Clairvaux  IBAN: NL97 RABO 0130 6549 81 
Bergeijk ’t Hof     IBAN: NL22 RABO 0106 3927 51 
Bergeijk ’t Loo     IBAN: NL48 RABO 0106 4008 19 
Bergeijk Weebosch   IBAN: NL25 RABO 0106 4019 12 
Luyksgestel        IBAN: NL62 RABO 0130 6097 30 
Riethoven   IBAN: NL08 RABO 0143 8015 38 
Westerhoven   IBAN: NL14 RABO 0157 7013 36 

mailto:parochie-bergeijk@hetnet.nl
http://www.parochiebernardus.nl/
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Beste parochianen, 

Het nieuwe jaar heeft zich reeds ingezet en op 

zijn minst gezegd is het een spannende tijd 

waarin we leven. Een tijd met veel 

onzekerheid, inflatie, onrust en zelfs een 

aanhoudende oorlog relatief dichtbij. Men kan 

zich afvragen; hoe moet de mens zich bij zoveel turbulentie staande 

houden? Voor hen die vertrouwd zijn met het christelijk geloof zou 

het antwoord eigenlijk duidelijk moeten zijn: door te geloven! Het 

geloof dat God ons in de Heer Jezus en Moeder Maria nabij zijn, juist 

in deze moeilijke tijden, dat biedt ons houvast. De relevantie 

daarvan lijkt in onze dagen wel zoek. Toch is het enkel het geloof dat 

ons een massief fundament geeft, juist als het erom gaat om bij 

deze huidige stormen overeind te blijven. Hoe dikwijls hoor je niet 

zeggen: “het geloof heeft me overeind gehouden, is me tot steun 

geweest”. 

In ieder van onze zes kerkdorpen is een groep of groepje mensen die 

trouw onze bijeenkomsten, de H. Mis bijwoont. Zij 

vertegenwoordigen als het ware de gehele gemeenschap. Zij zijn de 

waakvlammetjes waardoor het vuur in de geloofsgemeenschap 

brandend blijft. Samen bidden, samen zingen en ondanks alles God 

toch danken en zo ervaren dat Hij juist nu ons zo nabij wil zijn. 

Vanuit onze geloofsbeleving ervaren we dit het sterkst als we de 

Heer Jezus zelf in de communie ontvangen. Veel parochianen komen 

naar de kerk als er een misintentie is voor een van hun dierbare 

overledenen. Wat let het u om daarnaast toch eens wat vaker te 

komen? In de Kerk mogen we ons veilig en geborgen weten in een 

groot en warm gezin. Het zal u rust geven en goed doen. U bent van 

harte welkom. 

Pastoor Luc Buyens 
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Geef vandaag voor uw Kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. In januari doen vele 

parochies mee aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode 

zal aan u als parochiaan om een financiële bijdrage gevraagd 

worden, zodat onze St. Bernardusparochie ook in 2023 kan doen 

waar we als Kerk voor staan. Het thema van de actie is ook voor dit 

jaar ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’, want ook in de 

toekomst willen we samen Kerk zijn en naar elkaar omzien. Als Kerk 

willen we van betekenis zijn voor mensen die verdieping en 

ontmoeting zoeken en bovendien uitnodigend zijn voor jonge 

mensen die hun leven nog voor zich hebben. Zeker in deze tijd van 

forse inflatie en uit de pan rijzende energielasten is uw steun meer 

dan welkom. Uw financiële bijdrage is noodzakelijk om te kunnen 

blijven bestaan en daarom doet de parochie ook dit jaar weer een 

beroep op u. We hopen dat uw parochie weer op u mag rekenen! 

Dankzij uw bijdrage kan de Kerk van waarde blijven voor al haar 

parochianen en plannen maken voor de toekomst. Door vandaag te 

geven, kan de Kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 

Op naar de kerk van morgen! Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 

steun  

 

 

 

 

 

Vanuit de bestuurstafel 

De resultatenrekening van 2022 per kerkdorp wordt eind februari 

via onze website gepubliceerd. 
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St. Valentinus 

Te Westerhoven wordt op dinsdag 14 februari weer het feest 

gevierd van onze dierbare heilige en voorspreker St. Valentinus.  

Om 19.00 uur starten we in de St. Servatiuskerk met een plechtig lof 

met aansluitend de kaarsjesprocessie naar de kapel aan de Keersop 

en aansluitend een warme kop chocolademelk.  

Van harte welkom. 

Weerspreuk: Laat het met Sint Valentijn maar regenen of sneeuwen: 

de oogst zal goed zijn. 

 

Carnaval 2023 

Ook dit jaar vieren we in de Kerk dit feest voordat 

we de sobere tijd van 40-dagen in gaan. 

Op zaterdag 18 februari om 9.30 uur in 

samenwerking met de hofkapel in de Hofkerk. 

Op zaterdag avond om 17.30 uur in de St. 

Willibrordkerk te Riethoven. 

Op zaterdagavond om 19.00 uur in de St. 

Servatiuskerk te Westerhoven. 

Het assenkruisje kun je ontvangen tijdens de eucharistievieringen op 

Aswoensdag 22 maart:   

18.30 uur Sint Petruskerk ’t Hof  

18.30 uur Sint Willibrordkerk te Riethoven 

19.45 uur Sint Martinuskerk te Luyksgestel  

19.45 uur Sint Servatius te Westerhoven 
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Vastentijd 

De veertigdagentijd is de periode van voorbereiding op het 

hoogfeest van Pasen. Het is een tijd van bekering en extra toeleg op 

het gebed. Als gedoopten worden wij uitgenodigd om middels 

vasten en onthouding ruimte te maken in ons leven van alledag, om 

met nog meer aandacht te luisteren naar de heilige Schrift en de 

sacramenten te ontvangen.  

De veertigdagentijd is dan ook een periode bij uitstek voor 

catechese voor alle gelovigen: jong, oud en voor iedereen 

daartussen.  

U kunt zich nog steeds aansluiten bij de bijeenkomsten van de 

oecumenische Bijbelgroep welke weer in januari van start is gegaan. 

De volgende bijeenkomsten hebben plaats op 22 februari, 8 maart, 

22 maart en begin april, telkens van 14.00 uur tot ongeveer 15.45 

uur en wel in De Ster of in ons parochiezaaltje. Dit jaar behandelen 

we het tweede Bijbelboek nl. Uittocht of Exodus genaamd.  
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LIEF EN LEED 

 
In onze parochie werd gedoopt: 
 
Sint Petrus kerk Bergeijk ‘t Hof 
Hannah Skorupa; dochter van Dusan Zvolensky en Marta Skorupa 

Heilige Kruiskapel Luyksgestel 
Jack Kwinten; zoon van Niek en Lotte Kwinten – van den Berg 

 
Sinds de laatste uitgave van het parochieblad zijn in onze parochie 
overleden en hebben afscheid van ons genomen met een 
kerkelijke uitvaart:    

H. Petrus Bergeijk ’t Hof 
† Miep van Dooremolen – Weyers, 82 jaar  
† Nelly van Gestel – Snelders, 90 jaar 
† Annie Schellekens – van Gerwen, 90 jaar 
† Bernard Snellens, 89 jaar 

H. Petrus Bergeijk ’t Loo 
† Kees Geerts, 76 jaar  

St. Willibrordus Riethoven 
† Annie Bekkers – Willems, 89 jaar 

Sint Servatius Westerhoven 
† Anna Heijmans – van Beek, 100 jaar 
† Corrie Baselmans, 92 jaar 
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Gebed ter ere van Sint Valentinus  
 
Hier, bij deze bron, hebben ontelbare mensen steun  
en hulp gevonden; genezing na ziekte, herstel na ongeluk.  
Hier komen ook wij bidden op voorspraak van Sint Valentinus.  
Heer God, wij danken U om leven en gezondheid.  
Wij zeggen U dank om elkaar.  
Op deze plaats willen wij even stil zijn en mijmeren:  
U hebt ons aan elkaar toevertrouwd, verleen ons daarom oog en oor 
voor elkaar en vooral voor de zieken. Wij komen hier tot U met onze 
zorgen en gebeden.  
Sta vooral hen bij die pijn lijden of zich angstig maken over de 
toekomst. Verleen dat wij, door de voorbede van deze Sint 
Valentinus, vrij zijn van alle dreigende gevaren, ziekten en rampen.  
Schenk moed en kracht aan hen die lijden.  
Maak hen weer beter, zoals Jezus vele mensen heeft genezen. 
Bemoedig hen die zieken en lijdende verzorgen: Huisgenoten, 
verplegenden en artsen.  
Heer, wij zoeken steun bij elkaar.  
Laat ons voor elkaar bestaan, gelukkig en blij zijn,  
terwijl wij U in ons midden weten, door Christus onze Heer. 


