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R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
St. Petrus Bergeijk 't Hof

St. Petrus Bergeijk 't Loo

St. Gerardus Bergeijk de Weebosch

St. Martinus Luyksgestel

St. Servatius Westerhoven

St. Willibrordus Riethoven

Secretariaat Parochiecentrum

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
Pastorie Bergeijk Hof 16, 5571 CC Bergeijk { 0497-571828
Pastoor L. Buyens ( 06-30101231

Kapelaan Piétro Nguyen { 06-16686869
parochie-bergeijk@hetnet.nl www.parochiebernardus.nl
Diaconaal Noodfonds telefonisch te bereiken via het secretariaat.

Parochieblad is ook digitaal te lezen op de site van de parochie.

Mistijden

Weekendvieringen Vieringen door de week
Za 17.30uur Riethoven

za 19.00 uur Westerhoven ma 18.30 uur Hofkerk
za 19.00 uur ‘t Loo di  8.30 uur Hofkerk
zo 9.30 uur Weebosch

zo  9.30 uur Luyksgestel do 18.30 uur Hofkerk
Zo 11.00 uur ‘t Hof vr  10.00 uur Kapel Lucia
Bankgegevens

H. Bernardus van Clairvaux IBAN: NL97 RABO 0130 6549 81
Bergeijk 't Hof IBAN: NL22 RABO 0106 3927 51
Bergeijk 't Loo IBAN: NL48 RABO 0106 4008 19
Bergeijk Weebosch IBAN: NL25 RABO 0106 4019 12
Luyksgestel IBAN: NL62 RABO 0130 6097 30
Riethoven IBAN: NLO8 RABO 0143 8015 38

Westerhoven IBAN: NL14 RABO 0157 7013 36


mailto:parochie-bergeijk@hetnet.nl
http://www.parochiebernardus.nl/

Beste parochianen,

De herfst zit stilaan weer in de lucht en de
dagen korten. Op vele gebieden in de
wereld lijkt het ook wel of we een
herfstperiode doormaken. Natuurrampen,
oorlogen, de politiek die steeds moeilijker
functioneert, het leven dat steeds duurder
wordt enz. Er kan aan dit lijstje nog veel
toegevoegd worden en toch is het leven
gelukkig meer dan alles wat negatief is.

Er zijn ook positieve dingen zoals het feit dat we na corona nu weer
als het ware ‘normaal’ kunnen leven en elkaar ontmoeten. Wat dit
ontmoeten betreft weten jullie reeds dat ik als pastoor ernaar uitzie
om jullie op de eerste zondag van oktober te ontmoeten daar ik dan
met jullie vier dat ik een kwart eeuw priester ben en nu reeds meer
dan 12 jaar in jullie midden vertoef. Ook heeft in oktober weer de
jaarlijkse Gerardusweek op de Weebosch plaats van 15 t.e.m. 22
oktober wat nog ieder jaar vele pelgrims op de been brengt.

De zomer mag dan misschien voorbij zijn maar voor hen die geloven
gaat de zon, het licht als.het.ware. nooit onder in hun leven daar we
als christenen weten dat God liefde, licht en leven is en Hij ons nooit
verlaat. Ik wens ieder een rijk gezegende tijd.

Pastoor Luc Buyens



Jubileumviering pastoor

Zoals bekend vieren wij met onze parochie op zondag 1 oktober om
11.00 uur het 25-jarig priesterjubileum van onze pastoor Luc Buyens.

Bij navraag aan zijn bevriende seminaristen, kregen wij te horen dat
het een voorbeeldige en vlijtige leerling was en een prettige collega.
Gezellig in de omgang. Altijd in om iets te organiseren, waar vooral
de Sinterklaasviering een jaarlijks terugkerend evenement was, waar
hij zich vol voor inzette. Als we al ‘schandaaltjes’ wilden horen
kwamen we bedrogen uit. Kortom die waren er geen.

Reeds 12 jaar is hij als herder aan onze parochie verbonden. Zes
kerken heeft hij samen met kapelaan Piedro onder zijn hoede. Hij is
een betrokken pastoor voor zijn parochianen. Het is ook aan hem te
danken dat wij nog steeds in alle kerken van onze parochie elk
weekeinde een Eucharistie kunnen bijwonen. Dat is zeker in deze
onzekere tijd voor de kerk een prestatie.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor zowel priesters als
parochianen om de verschillende rituelen en ceremonies in stand te
houden. We hebben gelukkig nog een aantal vrijwilligers die zich met
hart en ziel inzetten voor onze parochie. In alle kerkdorpen kan de
pastoor rekenen op mensen die hem bijstaan om zijn taken te
kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan kosters, acolieten, lektoren,
koren, kerkhofwerkers, mensen die het beheer van de gebouwen op
zich hebben genomen, de mensen die ervoor zorgen dat er altijd
mooie bloemen in de kerken staan, het algemeen bestuur en alle
vrijwilligers die zich op een of andere manier belangeloos inzetten
voor de parochie.

Deze mensen hebben zich nu allen ingezet om het feest voor onze
pastoor onvergetelijk te maken. Wij hopen dan ook dat zoveel



mogelijk parochianen deze bijzondere viering zullen bijwonen. Alle
parochianen zijn hierbij van harte welkom.

Liesbeth Janssen, namens het parochiebestuur




Programma Sint Gerardus feestweek

Zondag 15 oktober

08.30 uur H. Mis (kerk)

09.30 uur H. Mis (kerk)

11.00 uur H. Mis (processiepark) m.m.v. Parochiekoor Luyksgestel.
Met pelgrims van Bergeijk 't Hof, 't Loo en Luyksgestel. Gilde van het
H. Sacrament en St. Jorisgilde uit Bergeijk,

St. Martinusgilde uit Luyksgestel.

14.00 uur Lof (kerk)

Maandag 16 oktober Feestdag H. Gerardus

11.00 uur H. Mis (deelname KBO Bergeijk)

14.00 uur Lof (kerk) : )
Dinsdag 17 oktober Yy
09.30 uur H. Mis (deelname KBO Westerhoven,
Riethoven en Dommelen)

Woensdag 18 oktober .
09.30 uur H. Mis (deelname KBO Hapert) ’
11.00 uur H. Mis (deelname KBO Reusel )

Donderdag 19 oktober

11.00 uur H. Mis (deelname KBO Meerveldhoven)
Vrijdag 20 oktober

11.00 uur H. Mis (deelname KBO Hilvarenbeek en Diessen)
14.00 uur Lof

Zondag 22 oktober

08.30 uur H. Mis (kerk)

09.30 uur H. Mis (kerk)

11.00 uur H. Mis (processiepark) m.m.v. Medium Hapert
71¢ Kempische Ruiterbedevaart Kring Eersel e.a.

Na de H. Mis: zegening van ruiters en paarden

14.00 uur Lof (kerk)



Bijbelkring Bergeijk

De Oecumenische Bijbelkring Bergeijk heeft dit najaar weer plaats:

e Op woensdag 27 september om 14.00 uur in de Ster: We
gaan verder met Exodus 15.22 - 17.7 De beproevingen van
Mozes en de Israélieten bij hun tocht door de woestijn.

e Enop 22 november om 14.00 uur in het Parochiecentrum Hof
16. Exodus 18 Jetro geeft Mozes raad over hoe zijn volk te
besturen en 20.1-17 De tien geboden.

Samen met onze protestantse broeders en zusters zullen we een
boeiende tocht ondernemen. Indien u zelf beschikt over een Bijbel:
deze graag meebrengen.

leder mag zich van harte welkom weten.
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Emeritus-bisschop drs. A.L.M. Hurkmans
25 jaar bisschop

Op 13 juni 1998 werd Mgr. Hurkmans door paus Johannes Paulus Il
benoemd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. De bisschopswijding
vond plaats op 29 augustus 1998 in de Bossche Sint-
Janskathedraal. Hij werd daarmee de zestiende bisschop van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch. Op 5 maart 2016 diende Magr.
Hurkmans zijn ontslag in en ging op 14 mei van dat jaar met
emeritaat.

Mgr. Hurkmans heeft —zijn wapenspreuk indachtig— in kracht van de
heilige Geest leidinggegeven aan het bisdom van ‘s-Hertogenbosch
(van 1998 tot en met 2016) en daarmee een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het Bossche Bisdom.

“Met veel plezier laat ik u weten dat emeritus-bisschop, Mgr. drs.
A.L.M. Hurkmans, deze zomer zijn 25-jarig bisschopsjubileum zal
vieren. Dit is een mooie gelegenheid om zijn toewijding en
dienstbaarheid aan het bisdom van ’s-Hertogenbosch te vieren,”
aldus bisschop De Korte.

Diocesaan rapport “Hoopvol luisteren naar Gods Geest”

Op basis van al het aangeleverde materiaal is het rapport “Hoopvol
luisterend naar Gods Geest” als diocesane synthese van het synodale
proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. In het
synoderapport komen vijf aanbevelingen naar voren:

e Bevorder het gemeenschapsgevoel

e Extra focus op jongeren en vernieuwingen
e Hervorm de leiderschapscultuur

e Investeer meer in vorming en catechese

e Treed meer naar buiten


https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/diocesaan-synoderapport-hoopvol-luisteren-naar-gods-geest/
https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/diocesaan-synoderapport-hoopvol-luisteren-naar-gods-geest/

Het diocesane rapport is verzonden aan het secretariaat van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Gebed voor de Synode

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beinvioeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.



Lief en Leed

In onze parochie werd gedoopt:

Sint Petrus kerk Bergeijk ‘t Hof
Boyd Amendt; zoon van Dave Amendt en Kirstie Amendt - Veenhof

H. Willibrordus kerk Riethoven
Felie van Grotel; dochter van Jordi van Grotel en Celina van Grotel -
Bax

Sinds de laatste uitgave zijn in onze parochie overleden en hebben
afscheid van ons genomen met een kerkelijke uitvaart:

Sint Petrus 't Hof
t Wim Daris, 79 jaar

Sint Martinus Luyksgestel
t Maria Willems — Castelein, 86 jaar

Sint Servatius Westerhoven

t Janus Kwinten, 81 jaar

t Lisa van Beek — Kuijpers, 97 jaar

t Riek Schrijvers — van Kimmenade, 78 jaar
t Reina van der Maat — van Ampting, 89 jaar
t Zus Huijbers — Kamp, 90 jaar

Crematie
t Marieke Rombouts — Jansen, 93 jaar

10



11



Noveengebed tot Gerardus Majella
(Feestdag 16 oktober)

Heilige Gerardus,
tussen ons in hebt u een leven geleid
dat onaanzienlijk was en eenvoudig,
maar vol aandacht voor elke mens in nood.
De zieke werd door u bijgestaan,

de verdrietige mens vond bij u troost,

de arme mocht delen in uw goedheid,
de mens die gevangen was in het kwaad,
ontdekte bij u de weldaad van vergeving.

Zo is bij ons het vertrouwen gegroeid

dat u ook onze gebeden naar God zult dragen,
als wij ons in onze nood tot u richten.

Heilige Gerardus, wij bidden u,

leg aan de Vader van hemel en aarde
ons leven en onze zorgen voor,

opdat ook wij in ons bestaan de kracht,
de bemoediging en de troost mogen
ondervinden die uitgaan van de almachtige God
op voorspraak van zijn heiligen.
Amen.
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