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R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux 
St. Petrus Bergeijk ’t Hof 
St. Petrus Bergeijk ’t Loo 
St. Gerardus Bergeijk de Weebosch 
St. Martinus Luyksgestel 
St. Servatius Westerhoven 
St. Willibrordus Riethoven 
 
Secretariaat Parochiecentrum 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur 
Pastorie Bergeijk Hof 16, 5571 CC Bergeijk  0497-571828  
Pastoor L. Buyens           06-30101231 
Kapelaan Piëtro  Nguyen   06-16686869 
parochie-bergeijk@hetnet.nl  www.parochiebernardus.nl 
Diaconaal Noodfonds telefonisch te bereiken via het secretariaat. 
 
Parochieblad is ook digitaal te lezen op de site van de parochie. 
 
Mistijden 
Weekendvieringen   Vieringen door de week 
Za    17.30 uur Riethoven 
za    19.00 uur  Westerhoven  ma   18.30 uur  Hofkerk  
za    19.00 uur   ‘t Loo   di       8.30 uur Hofkerk 
zo      9.30 uur   Weebosch  woe 10.30 uur Hofhuys 
zo      9.30 uur   Luyksgestel  do    18.30 uur  Hofkerk 
Zo    11.00 uur ‘t Hof   vr     10.00 uur  Kapel Lucia 
 
Bankgegevens 
H. Bernardus van Clairvaux  IBAN: NL97 RABO 0130 6549 81 
Bergeijk ’t Hof     IBAN: NL22 RABO 0106 3927 51 
Bergeijk ’t Loo     IBAN: NL48 RABO 0106 4008 19 
Bergeijk Weebosch   IBAN: NL25 RABO 0106 4019 12 
Luyksgestel        IBAN: NL62 RABO 0130 6097 30 
Riethoven   IBAN: NL08 RABO 0143 8015 38 
Westerhoven   IBAN: NL14 RABO 0157 7013 36 

mailto:parochie-bergeijk@hetnet.nl
http://www.parochiebernardus.nl/
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Beste parochianen, 

We staan weer voor het bonte feest van carnaval, wat voor hen die geloven 

betekend dat we spoedig de heilige 40 dagentijd ingaan, de vastentijd. 

Deze begint voor ons op Aswoensdag, 18 februari waar we in een 

eucharistieviering getekend worden met geheiligde as die ons wijst op onze 

vergankelijkheid met de woorden: ‘Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult 

wederkeren’. Dit teken wordt niet gegeven om ons mensen te vernederen of te 

kleineren maar opdat we de betrekkelijkheid van alles onder ogen zouden zien 

en in een goede gesteldheid deze heilige tijd van 40 dagen zouden binnengaan.  

Gezegend dus treden we deze voorbereidingstijd van Pasen binnen. We kunnen 

ons de vraag stellen hoe we deze tijd goed gebruiken. Ik wil een voorzet geven: 

het is een tijd van meer toeleg op het persoonlijk gebed en het ontvangen van 

de sacramenten. We kunnen ons lichaam enkele beperkingen opleggen door 

onszelf bewust iets te onthouden wat ook een zuiverend effect heeft. We 

kunnen aalmoezen geven en ons voornemen om wat meer om te zien naar de 

naaste en in het bijzonder naar hen die tekortkomen, weinig in tel zijn, 

eenzaam- of ziek zijn, of het op welke manier dan ook moeilijk hebben.  

Onze hemelse Moeder Maria houdt ons steeds voor: “Mijn kinderen, bidt en 

vast”. Dat zijn de instrumenten die bijdragen aan de zo nodige vrede in de 

wereld, het herstel van de eenheid en de broederschap. Hoezeer heeft juist deze 

tijd mensenkinderen nodig die ervoor kiezen om deze hulpmiddelen ter hand te 

nemen. Laten we daarom samen met de heilige Moeder Gods ‘ja’ zeggen en ook 

doen. 

Ik wens ieder een gezegend tijd, 

Pastoor Luc Buyens  
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Beste parochianen, 

Ook dit jaar doen weer vele parochies in het hele land mee aan de Actie 

Kerkbalans 2026. Het thema is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  

De Kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote 

waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten, waar we rust vinden, 

omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook in 

dit nieuwe jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die 

verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge 

mensen die hun leven nog voor zich hebben en voor mensen die God nog niet 

kennen. We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals 

verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te 

geven, maken we de Kerk van morgen mogelijk en kunnen we ‘het geschenk van 

de kerk’ niet alleen zelf ervaren maar ook doorgeven aan volgende generaties. 

Onlangs heeft het parochiebestuur de begroting voor 2026 vastgesteld. Hierin 

staat een nadelig saldo. Dit tekort is structureel 

Om ondanks dit tekort toch alle activiteiten in 2026 voort te kunnen zetten, 

doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Onze parochie 

draagt een waardevol steentje bij in de lokale Bergeijkse samenleving. Met uw 

hulp kunnen we dit belangrijk werk ook dit jaar voortzetten. Onze monumentale 

kerkgebouwen vragen veel onderhoud en aandacht. Nog steeds zijn onze 

vrijwilligers bereid ervoor te zorgen dat alle vieringen en activiteiten weer 

plaatsvinden. Uw gift maakt dit mede mogelijk. 

Vele mensen gaven in het verleden ons een bestendige opdracht om alzo een 

jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan de Kerk waarvoor onze hartelijke 

dank. Door de vergrijzing wordt deze groep jaarlijks kleiner en daarom zoeken 

we dringend nieuwe mensen die daartoe bereid zijn. 

Vandaag geven is niet enkel zorg dragen voor de Kerk van morgen maar toont 

ook respect voor datgene wat onze voorouders echt van belang vonden. 

Dank en Gods zegen voor ieder, 

Pastoor Luc Buyens 
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Om ook in 2026 het samen kerkzijn vorm en 

inhoud te geven heeft onze Bernardus 

parochie uw financiële steun hard nodig!  

Iedere bijdrage wordt gewaardeerd.  

Ons een machtiging verlenen is de gemakkelijkste manier om jaarlijks te betalen. 

U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat op Hof 16. Voor een 

eenmalige donatie kunt u gebruik maken van één van de rekeningnummers op 

de eerste bladzijde van dit parochieblad met vermelding: donatie.  

Alvast heel hartelijk dank. 

We willen u er op attenderen dat onze parochie een ANBI status heeft. Dit 

betekent dat uw kerkbijdrage of gift aftrekbaar is voor de belasting.  

Hoeveel u fiscaal kunt aftrekken is afhankelijk van de soort gift/kerkbijdrage. 

1. Normale gift. Dit betreft een eenmalige gift of een jaarlijkse gift die niet in 

een overeenkomst is vastgelegd. 

U mag alleen het bedrag aftrekken dat hoger is dan 1% van uw 

drempelinkomen en tevens hoger is dan € 60,00. Het drempelbedrag geldt 

voor alle giften tezamen die u doet in dat jaar. 

2. Periodieke gift. Hiervan is sprake als u minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag 

bijdraagt en indien u hiervan een overeenkomst heeft gesloten met onze 

parochie (of uw periodieke gift bij de notaris heeft vastgelegd). 

Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag. U kunt dus per jaar uw 

gehele  bijdrage van dat jaar aftrekken. Wanneer u gebruik wil maken van de 

aftrekbaarheid van uw periodieke gift kunt u desgewenst contact opnemen 

met ons Parochiecentrum, tel: 0497-571828 om samen een formulier in te 

vullen en te ondertekenen. Meer informatie over de aftrekbaarheid van 

giften kunt u vinden op de site van de belastingdienst. 
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Complimenten 

Tijdens de afgelopen Kerstdagen ontvingen wij van alle kanten complimenten 

over de mooie kerstversiering in onze kerken. Al deze complimenten willen wij 

graag delen met al die vrijwilligers die hebben meegewerkt bij het aanbrengen 

en weer opruimen. Velen realiseren zich vaak niet hoeveel tijd het kost om al die 

versieringen aan te brengen. Maar ook hier geldt: hoe meer vrijwilligers 

beschikbaar zijn des te mooier we het kunnen maken en hoe sneller de klus is 

geklaard. Als u nu denkt ik had ook wel een paar uur mee willen helpen, want 

dan is het aantal uren voor elke vrijwilliger lager, meld u dit dan via email: 

parochie-bergeijk@hetnet.nl of telefonisch 0497-571828 op het 

parochiecentrum. 

 

Vrijwilligers gezocht 

We zijn dringend op zoek naar aanvulling in het parochiebestuur. Er zijn 

momenteel 3 functies vacant. Wij zien graag dat het parochiebestuur 

vertegenwoordigd wordt door mensen vanuit al onze deel parochies. De 

bestuurlijke taken kunnen in overleg worden verdeeld. Te denken valt aan de 

financiën, begeleiden van onderhoud van onze kerkelijke gebouwen en 

communicatie met de verschillende werkgroepen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Toon van Heereveld 06-234 21 797. 

Tevens zijn we op zoek naar een klusjes man. Binnen onze kerkgemeenschap is 

er regelmatig een klusje te doen. Denk aan een lekkende kraan, de goot zuiver 

maken, kapotte lamp vervangen. Voor deze kleine klusjes zijn we op zoek naar 

een handige Harrie, maar hij  of zij mag ook Jan of Piet heten. 

Voor de bezorging van het parochieblad zijn we ook nog op zoek naar een 

bezorger. Op dit moment hebben we nog geen bezorger voor onderstaande 

wijk: 

Bucht – Buchtdwarsstraat. 

 

U kunt zich aanmelden bij het Parochiecentrum 

mailto:parochie-bergeijk@hetnet.nl
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Valentinus 

Al vele jaren lopen mensen uit Westerhoven op Valentijnsdag met lichtjes naar 

het Valentinuskapelletje. Dat doen ze om samen stil te staan bij vriendschap, 

liefde en zorg voor elkaar. Deze bijzondere plek bestaat al heel lang. Vroeger 

stond hier al eerder een kapel en vlakbij is een oud waterputje, ook wel de bron 

van Valentijn genoemd. Mensen geloofden dat het water uit deze bron kon 

helpen als je ziek was of verdriet had. Daarom kwamen mensen hier samen om 

te bidden en hoop te vinden. De kapel is genoemd naar Sint Valentinus. Hij was 

iemand die anderen hiep en goed was voor mensen die het moeilijk hadden. In 

Westerhoven hoort hij al heel lang bij het dorp. De lichtprocessie wordt hier al 

vele jaren gelopen.  

Omdat dit jaar de dag van Valentinus samenvalt met carnavalszaterdag is 

besloten het lof en de processie te verplaatsen naar vrijdag 13 februari. Om 

19:00 uur starten we in de Sint Servatiuskerk met een plechtig lof en aansluitend 

de kaarsjesprocessie naar de kapel aan de Keersop. Daarna is er voor iedereen 

een warme kop chocolademelk. 

Van harte welkom. 
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Stille Omgang Amsterdam  

Jaarlijks trekken duizenden mensen vanuit heel Nederland naar de hoofdstad, 

om de Stille Omgang te volgen, ter herinnering aan het Mirakel van 1345 

Ook in 2026 nodigen wij u van harte uit om samen deze bijzondere en 

betekenisvolle pelgrimage te maken. 

Op zaterdag 21 maart 2026 vertrekken vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch 

opnieuw pelgrims naar Amsterdam. Vanuit diverse opstapplaatsen in ons 

bisdom vertrekken bussen richting de hoofdstad. 

Ook dit jaar zal bisschop Gerard de Korte deelnemen aan de Stille Omgang. In de 

co-kathedrale basiliek van de heilige Nicolaas vieren wij samen de Heilige 

Eucharistie. Aansluitend loopt de bisschop samen met de pelgrims uit het 

Bossche bisdom de Stille Omgang. Gaat u met ons mee? Mgr. De Korte nodigt u 

van harte uit om samen op weg te gaan. 

De bus vanuit onze omgeving vertrekt tussen 19.15 en 20.30 uur vanaf Eersel of 

Eindhoven. De exacte vertrektijd ontvangt u enkele dagen voor vertrek per e-

mail, na aanmelding.  

Rond 21.45 uur arriveren de bussen in Amsterdam, tegenover het Centraal 

Station. Om 22.00 uur begint de Pontificale Eucharistieviering in de H. 

Nicolaasbasiliek. Na afloop lopen wij gezamenlijk de Stille Omgang. Rond 00.15 

uur vertrekken de bussen weer terug naar huis. 

De kosten voor deelname bedragen € 25,- per persoon bij aanmelding vóór 23 

februari 2026. Na deze datum bedraagt de bijdrage € 27,50. Aanmelden is 

mogelijk tot en met 8 maart 2026, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Meer 

informatie en het bestellen van een bus ticket vindt u op  

www.stilleomgangbisdomdenbosch.nl.  

Van harte welkom om opnieuw – of misschien voor het eerst – met ons mee op 

pelgrimage te gaan en samen een mooie en betekenisvolle Stille Omgang te 

beleven. 

Namens de organisatie van de Stille Omgang  bisdom ’s-Hertogenbosch  

Voor informatie kunt u ook terecht bij Marian van Poppel 06 – 520 34 944 

http://www.stilleomgangbisdomdenbosch.nl/
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Vieringen rondom Carnaval 
 
Ook dit jaar vieren we in de kerk dit feest voordat we de sobere tijd van  
40-dagen in gaan. 
Zaterdag 14 februari 9:30 uur Carnaval gebedsviering in de Hofkerk, met 
medewerking van diverse carnavalsverenigingen van groot Bergeijk. 
Zaterdag 14 februari 17.30 uur in de Sint Willibrorduskerk Riethoven en om 
19.00 uur in de Sint Servatiuskerk in Westerhoven. 
 

Aswoensdag 
 
Het askruisje kunt u ontvangen tijdens de eucharistievieringen op Aswoensdag 
18 februari: 
18:30 uur Sint Petruskerk Bergeijk ‘t Hof 
18:30 uur Sint Willibrorduskerk Riethoven 
19:45 uur Sint Servatiuskerk Westerhoven 
19:45 uur Sint Martinuskerk Luyksgestel  
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Oecumenische Bijbelkring Bergeijk  

Beste belangstellende, u kunt nog altijd aansluiten bij 

deze bijeenkomsten rondom het boek Tobit.  

Data op donderdagmiddagen, om 14:00 uur in het 

Parochiecentrum, Hof 16: 

• 12 februari (hoofdstuk 11 en 12) 
• 12 maart (hoofdstuk 13 en 14) 

 

 

Tariefwijziging  

Het bestuur heeft besloten per heden enkele tariefwijzigingen door te voeren: 
Mis-stipendia € 13,00 
Noveenkaars € 5,00 
Devotiekaars € 0,80 
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Lief en Leed  

Sinds de laatste uitgave van ons parochieblad zijn in onze parochie overleden 

en hebben van ons afscheid genomen met een kerkelijke uitvaart 

Sint Petruskerk ’t Hof  

† Jan van der Palen, 85 jaar 

† Adrie Baudewijns, 80 jaar 

† Riek Wils – van Maasakkers, 93 jaar  

Sint Gerarduskerk Weebosch 

† Mien Dijkmans – Rieswijk, 98 jaar 

Sint Petruskerk ‘t Loo 

† Sjef Borrenbergs, 88 jaar 

 

Hierboven staan alle overledenen vermeld waarvoor we een kerkelijke uitvaart 

verzorgd hebben of waarvan de familie dit aan ons kenbaar heeft gemaakt. 

Mocht het zijn dat u bij overlijden van een parochiaan waarvoor we geen 

kerkelijke uitvaart verzorgd hebben ook een vermelding op de site of in het 

parochieblad wilt dan kunt u dat aangeven bij het parochiecentrum. 

Ook is het mogelijk te luiden voor iemand die overleden is en afscheid neemt 

zonder een kerkelijke uitvaart.  
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Wat U in mijn hart legt 

 

Goede Vader, 

laat mij één en al oor zijn 

voor wat U in mijn hart legt 

en geef mij de moed 

om met uw hulp 

de weg te gaan 

die U mij wijst. 

Dan komt het goed, 

dan wordt het mooi, 

want uw bedoeling 

kan zich dan ontvouwen, 

het mooie plan 

dat U ook voor mijn leven hebt. 

Amen. 

 

Jan Hendriks, bisschop van Haarlem Amsterdam 


