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R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
St. Petrus Bergeijk 't Hof

St. Petrus Bergeijk 't Loo

St. Gerardus Bergeijk de Weebosch

St. Martinus Luyksgestel

St. Servatius Westerhoven

St. Willibrordus Riethoven

Secretariaat Parochiecentrum

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
Pastorie Bergeijk Hof 16, 5571 CC Bergeijk ( 0497-571828
Pastoor L. Buyens ( 06-30101231

Kapelaan Piétro Nguyen ( 06-16686869
parochie-bergeijk@hetnet.nl www.parochiebernardus.nl
Diaconaal Noodfonds telefonisch te bereiken via het secretariaat.

Parochieblad is ook digitaal te lezen op de site van de parochie.

Mistijden

Weekendvieringen Vieringen door de week
Za 17.30 uur Riethoven

za 19.00 uur Westerhoven ma 18.30 uur Hofkerk
za 19.00 uur ‘tLoo di  8.30 uur Hofkerk
zo 9.30 uur Weebosch woe 10.30 uur Hofhuys
zo  9.30 uur Luyksgestel do 18.30 uur Hofkerk
Zo 11.00 uur ‘t Hof vr  10.00 uur Kapel Lucia
Bankgegevens

H. Bernardus van Clairvaux IBAN: NL97 RABO 0130 6549 81
Bergeijk 't Hof IBAN: NL22 RABO 0106 3927 51
Bergeijk 't Loo IBAN: NL48 RABO 0106 4008 19
Bergeijk Weebosch IBAN: NL25 RABO 0106 4019 12
Luyksgestel IBAN: NL62 RABO 0130 6097 30
Riethoven IBAN: NLO8 RABO 0143 8015 38

Westerhoven IBAN: NL14 RABO 0157 7013 36


mailto:parochie-bergeijk@hetnet.nl
http://www.parochiebernardus.nl/

Beste parochianen, verheug u

Verheug u want de Heer Jezus is verrezen; Hij is werkelijk verrezen. Alzo klinkt
het jaarlijks op het hoogfeest van Pasen, het opstandingsfeest van de
christenen. Dat we dit telkens weer in het voorjaar vieren wanneer de natuur als
het ware ontwaakt, maakt het enkel nog mooier. Nieuw jong leven komt
tevoorschijn, de aarde tooit zich in een bloemenpracht en de lammetjes
huppelen rond. Hoezeer hebben wij mensen het niet nodig om dit alles diep in
onszelf op te nemen. Niet oorlog, haat en nijd zullen het laatste woord hebben
maar het leven, de eeuwige lente in de Heer Jezus. Enkel Hij is het leven en zal
ons leven vernieuwen; zelfs over de dood heen. Verrezen is Hij zoals Hij voorzegt
had. Dit maakt dat we ons nu reeds verheugen en ondanks de duistere tijd
waarin we leven toch een diepe, inwendige vrede en vreugde kennen: na zijn
onnoemelijk lijden is Jezus opgestaan uit de dood. Enkel hoop leeft er in onze
harten daar Hij die de liefde zelf is ook in ons wil triomferen. Laten we dit
blijmoedig uitdragen in deze droefgeestige tijd. Credo: ik geloof.

Zalig Pasen, pastoor Luc Buyens

,a’ Q



Programma Goede Week en Pasen 2026

Palmzondag 28 en 29 maart

Riethoven: Zaterdag 28 maart 17.30 uur
Luyksgestel: Zaterdag 28 maart 18.00 uur
Westerhoven: Zaterdag 28 maart 19.00 uur
Bergeijk 't Loo: Zaterdag 28 maart 19.00 uur
Bergeijk Weebosch: Zondag 29 maart 09.30 uur
Luyksgestel: Zondag 29 maart 09.30 uur
Bergeijk 't Hof: Zondag 29 maart 11.00 uur

In alle vieringen wordt er palm gewijd en
uitgedeeld. Het zou fijn zijn als kinderen een Palmpasenstok meebrengen.

Boetevieringen in de Goede Week:

Zaterdag 28 maart  17.30 uur Eucharistieviering met aansluitend
biechtgelegenheid Riethoven

Zaterdag 28 maart  19.00 uur Eucharistieviering met aansluitend
biechtgelegenheid Westerhoven

Maandag 29 maart  18.30 uur Eucharistieviering met aansluitend
biechtgelegenheid in de Hofkerk bestemd voor Hof, Loo, Weebosch en
Luyksgestel

Witte Donderdag 2 april

Bergeijk 't Hof: 18.30 uur

Westerhoven: 19.00 uur

Goede Vrijdag 3 april

Bergeijk 't Hof: 15.00 uur bidden van de Kruisweg
Luyksgestel: 15.00 uur bidden van de Kruisweg
Bergeijk 't Hof: 19.00 uur plechtige Kruisverering
Riethoven: 19.00 uur plechtige Kruisverering



Paaswake 4 april

Riethoven: 17.15 uur
Bergeijk 't Loo: 19.00 uur
Westerhoven: 19.00 uur
Bergeijk 't Hof: 21.00 uur

Eerste Paasdag 5 april

Weebosch: 09.30 uur
Luyksgestel: 09.30 uur
Bergeijk 't Hof: 11.00 uur
Riethoven: 11.00 uur

Tweede Paasdag 5 april

Luyksgestel: 09.30 uur
Westerhoven: 11.00 uur
Bergeijk 't Hof: 11.00 uur




Actie Kerkbalans: hartelijk dank

In januari hebben we uw aandacht gevraagd
voor de jaarlijkse Aktie Kerkbalans, waarin
we een beroep op u deden om onze
parochies financieel te (onder)steunen.

We hebben daarin uiteengezet dat de
financiéle positie van onze parochies naar de
toekomst toe bepaald niet rooskleurig is. Het
doet ons deugd te kunnen constateren dat
een aantal parochianen onze oproep ter harte heeft genomen en zich heeft
aangemeld voor de kerkbijdrage dan wel ons door middel van een extra gift
financieel heeft ondersteund. We zijn u hiervoor zeer erkentelijk. Voor velen
betekent het geloof nog steeds een verrijking van hun leven. We danken
nogmaals allen die dit mede ook financieel aan onze parochies hebben laten
merken.

Bedevaart naar Meerveldhoven

Jaarlijks trekken we samen met de geloofsgemeenschap van Westerhoven over
Riethoven ter bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Eijk in Meerveldhoven. Dit
jaar is dat op zaterdag 9 mei. Deze keer is het de 154" keer dat we dit samen
doen. Diegenen die te voet gaan vertrekken in Westerhoven om 07.15 uur en
zijn bij de kerk in Riethoven rond 8.00 uur. In Riethoven sluiten elk jaar een
aantal lopers aan om mede te voet ter bedevaart te gaan. Voor die mensen die
te voet een te grote opgave vinden; de fietsers vertrekken om 9.00 uur in
Westerhoven en deze zijn zo rond 9.10 uur in Riethoven waar ieder dan kan
aansluiten. De feestelijke Heilige Mis in Meerveldhoven begint om 10.30 uur.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom met de auto.

Hopelijk tot bij Moeder Maria.



Lief en Leed

Sinds de laatste uitgave van ons parochieblad zijn in onze parochie overleden
en hebben van ons afscheid genomen met een kerkelijke uitvaart

Sint Willibrorduskerk Riethoven
t Mien van Beek — Stokmans, 96 jaar

Crematie
t Riet Simons, 89 jaar

Hierboven staan alle overledenen vermeld waarvoor we een kerkelijke uitvaart
verzorgd hebben of waarvan de familie dit aan ons kenbaar heeft gemaakt.
Mocht het zijn dat u bij overlijden van een parochiaan waarvoor we geen
kerkelijke uitvaart verzorgd hebben ook een vermelding op de site of in het
parochieblad wilt dan kunt u dat aangeven bij het parochiecentrum.

Ook is het mogelijk te luiden voor iemand die overleden is en afscheid neemt
zonder een kerkelijke uitvaart.

Vormelingen

Zaterdag 11 april komt onze hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts een groep kinderen
vanuit de verschillende kerkdorpen van onze parochie Vormen. Deze plechtige
viering begint om 18.00 uur in de Sint Petruskerk op 't Hof.




Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

WERLD PLACC



